
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 

Wanneer u naar Hengelo gaat, rijdt of fietst, stopt u dan nog wel eens bij het kleine 

oorlogsmonumentje aan de Kwinkelerweg ? Er bevindt zich nu een houten kastje waarin een boekje 

met pen om uw gedachten in op te schrijven.      Het terreintje ziet er verzorgd uit; niet alleen de 

familie Heijink maar ook de familie Voulon van de Keizersweg, snoeien en maaien er regelmatig. Het 

monumentje valt officieel onder de verantwoordelijkheid van de Historische Kring Boekelo Usselo 

Twekkelo en wij zijn de betrokken personen dan ook erkentelijk voor hun goede zorgen. 

Twee leerlingen van de Openbare basisschool “De Molenbeek” , locatie Boekelo, maakten een 

werkstuk over  hun dorp. Ze kwamen een avondje bij ons langs en namen wat informatie mee. Het is 

leuk en ook zinvol wanneer kinderen hun onmiddellijke omgeving bestuderen, omschrijven en in 

kaart brengen. Wij zorgden voor een kleine attentie. 

Het Historisch Centrum zal deze zomer gesloten zijn tijdens de schoolvakantie.  

Wanneer één van onze vrijwilligers aanwezig is zal de vlag met O P E N uitgehangen worden.  

Wij wensen u en ons zelf een zonnige zomer toe ! 

 


